
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

Bewaar het in je hart! 

Kerstviering  

17 december 2025 - aanvang 19.00 uur - Petrakerk Kapelle 

  



   

 

   

 

 

 

 

Inleidend orgelspel 

Als het orgel stopt met spelen, wordt het stil. 
 
1. Zingen bovenbouw 
Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven; 
en de heerschappij rust op Zijn schouders. 
 
Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. 
 
2. Muziekgroep  
  
3. Samenzang: Psalm 108:1 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
‘k Zal zingen voor den Opperheer,  
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer, 
Gij zachte harp, Gij schelle luid, 
Waakt op dat niets Uw klanken stuit, 
‘k Zal in den dageraad ontwaken,  
en met gezang Mijn God genaken. 
 
4. Welkomstwoord en Schriftlezing door groep 8 
Lukas 2: 1-19 
 
4. Opening 
 
5. Samenzang: Lofzang van Maria vers 1 en 3 
 
Mijn ziel verheft Gods eer; 
Mijn geest mag blij den HEER 
Mijn Zaligmaker noemen, 
Die, in haar lagen staat, 
Zijn dienstmaagd niet versmaadt, 
Maar van Zijn gunst doet roemen. 

 
Hoe heilig is Zijn naam! 
Laat volk bij volk te zaâm 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 

  



   

 

   

 

6. Onderbouw
Zingen: In het begin was het Woord 
Refrein: In het begin was het Woord 
en het Woord was bij God, bij God 
In het begin was het Woord 
en het Woord was bij God, 
en het Woord was God. 
 
Het Woord is bij ons gekomen, 
Het kwam als een licht in de nacht. 
Om onder de mensen te wonen. 
Maar wie had een Kindje verwacht?  
Refrein 

Het Woord is aan ons gegeven, 
al lang van tevoren beloofd 
De Weg en de Waarheid, het Leven 
voor wie in het Kindje gelooft 
Refrein 

 
Declamatie: 
Lukas 11: 28b Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve 
bewaren. 
 
Johannes 14 vers 23b:    
Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem 
liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. 
 
Zingen: Bewaar het in je hart  
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd 
De Heer’ zal altijd doen, wat Hij je heeft beloofd 
Bewaar het in je hart, bewaar het in je hoofd. 
De Heer’ zal doen, wat Hij je heeft beloofd. 
 
Zingen: Een Koning is geboren 
Een Koning is geboren 
Een Koning, een Koning 
Een Koning is geboren 
Heb je 't al gehoord 

Hij kwam op aarde wonen 
Als baby'tje zo klein 
Voor alle mensen, ook voor jou 
Wil Hij de Koning zijn

Waar is Hij dan geboren 
Die Koning, die Koning 
Waar is Hij dan geboren 
Ik denk in een paleis. 

O nee, die Koning die ik ken 
De machtigste van al 
Die kwam niet in een mooi paleis 
Maar in een arme stal



   

 

   

 

Hoe kan ik Hem dan vinden 
Die Koning, die Koning 
Hoe kan ik Hem dan vinden 
Weet jij misschien de weg? 
 

Die Koning is dichtbij je 
Je hoeft niet ver op reis 
Vraag Hem in 't kribje van je hart 
Dan wordt het een paleis. 
Dan wordt het een paleis.

  
7. Samenzang:    In Bethlehems stal 
1. In Bethlehems stal lag Christus de Heer', 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis. 
 
4. Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart, 
Bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat steeds U bemint, 
Dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.
 
8. Middenbouw 
Declamatie: 
In Psalm 119: 11 staat: “Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen 
U niet zondigen zou". 
 
Zingen: Uw woord 
Uw woord berg ik op in mijn hart, 
Opdat ik niet zondigen zal,  
Niet zondigen zal, niet zondigen zal. 
Uw woord berg ik op in mijn hart. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet. 
Uw woord is een licht op mijn pad 
Een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad,  
Uw woord is een lamp voor mijn voet. 
 
Declamatie: 
En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, vol van genade 
en waarheid. (Joh1:14) Het Woord dat is de Heere Jezus Zelf! 
 
 
 



   

 

   

 

Declamatie: 
Laat iedereen het horen!  Jubel het uit 

Dat de Heiland is geboren!  De Heere is God 

Dat je hart vol is van Hem!  Hij leeft en regeert 

En Hem looft met je stem.  Tot in eeuwigheid. 
 
Zingen: Gebed om de aanwezigheid van Jezus in ons hart en leven 
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren  
God dichtbij als nooit tevoren  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren  
Maak ons Uw voeten maak ons Uw handen  
Laat ons leven een teken van Uw liefde zijn  
 
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren  
God dichtbij als nooit tevoren  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren  
Maak ons Uw oren maak ons Uw lippen  
Laat ons leven een teken van Uw liefde zijn 
 
Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren  
God dichtbij als nooit tevoren  
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren 
 
9. Samenzang 
Psalm 9:1 
Ik zal met al mijn hart den HEER, 
Blijmoedig geven lof en eer; 
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen, 
En al Uw wonderen vertellen. 
 
10. Vertelling 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

11. Samenzang: Ik kniel aan Uwe kribbe neer 
Ik kniel aan Uwe kribbe neer,  
o, Jezus, Gij mijn leven.  
Ik kom tot U en breng U, Heer’,  
wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest en hart  
en laat mijn ziel in vreugd’ en smart, 
bij U geborgen wezen. 
 
12. Bovenbouw  
Zingen: Het Woord van God 

Het Woord van God brengt goede vruchten voort 

In ieder mens die luistert naar Uw woord 

Rijpt in het hart draagt honderdvoudig vrucht 

Het keert niet onvervuld terug 

Beproef mijn hart dat voor U openligt 

Niets is verborgen voor Uw aangezicht 

Dat elke stem die U nog tegenstreeft 

Moet zwijgen als U tot mij spreekt 

De stem van liefde die in stilte spreekt 

Een woord van wijsheid dat mij richting geeft 

De Geest die troost en mij in waarheid leidt 

Diep in mijn hart Uw woorden schrijft 

O Levend Brood dat al mijn honger stilt 

Waar ik naar hunker wat ik proeven wil 

Dit Hemels Brood het Mens geworden Woord 

Is Christus die ik toebehoor 

 

  



   

 

   

 

Declamatie: Lukas 2: 19,20 en 1 Timotheüs 1:15 
Doch Maria bewaarde al deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar 

hart.  

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de 

wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. 

En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, 

wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 
 

Zingen: O, come let us adore Him. 

O, come let us adore Him,  (kinderen groep 6-8) 

O, come let us adore Him,   

O, come let us adore Him, 

Christ, the Lord.    

  

O, come let us adore Him,  (kinderen groep 6-8) 

O, come let us adore Him,  (kinderen groep 6-8) 

O, come let us adore Him,   (samenzang) 

Christ, the Lord.     

 (samenzang) 

 
14. Zingen team 
Op U mijn Heiland blijf ik hopen 
 

15.  Sluiting 
 
16. Alle kinderen zeggen de maandtekst op 
Hebreeën 11:6 
Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want die tot God 
komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.  
 
17. Samenzang: Ere zij God (staande) 
Ere zij God, ere zij God 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 



   

 

   

 

 

Het team van de Juliana van Stolbergschool wenst u/jou  
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2026! 

In de mensen, in de mensen een welbehagen. 
In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 
Ere zij God, ere zij God, 
in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde. 
In de mensen een welbehagen. 
Amen, amen.  

Morgenochtend start de school om 9.30 uur. 

 
 
 
 
 

 
 
 


