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Inleidend orgelspel

Zonder aankondiging zet het orgel in om samen onderstaande psalm te zingen.

1. Samenzang: Psalm 119:3en 9
Och, schonkt Gij mij de hulp van
Uwen Geest!

Mocht die mij op mijn paan ten
leidsman strekken!

'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik
onbevreesd;

Dan zou geen schaamt' mijn
aangezicht bedekken,

Wanneer ik steeds opmerkend waar'
geweest,

Hoe Uw gebodn mij tot Uw liefde
wekken.

2. Muziekgroep

a. Blokfluitgroep: Zegen ons Algoede

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o

HEER,

Opdat ik leev', Uw woorden moog'

bewaren,

En dat Uw Geest mij ware wijsheid

leer’,

Mijn oog verlicht', de nevels op doe
klaren;

Dat mijne ziel de wond'ren zie en

eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.

b. Muziekgroep: Er komen stromen van zegen

3. Welkomstwoord en Schriftlezing door groep 8

Matthels 28: 16-20
Handelingen 2:1-4
Handelingen 2: 38-41

4. Opening



5. Samenzang: Hoort! een woord van eeuwig leven (wijs: Eens als de bazuinen

klinken)

1. Hoort! Een woord van eeuwig
leven,

Christus Die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven

In de hemel en op aard,;

Gaat vertolken alle volken

Wat u werd geopenbaard.

2. Doopt hen in de naam des
Heeren,

Vader, Zoon en Heil'ge Geest;
Dat zij Mijn geboden leren,
Trouw en liefde allermeest.
Roep hen op zich om te keren,
Roep hen tot het bruiloftsfeest!

6. Onderbouw

Zingen: Vul mij met Uw Geest
Vul mij met Uw Geest,

Geef mij Uw kracht.

Vul mij met Uw Geest,

Heer’ Jezus, kom, ik wacht.

Vul mij met Uw Geest,
Heer’ maak mij rein.

Vul mij met Uw Geest,
'k wil Uw discipel zijn.

Declamatie:

Tekenen van vuur en wind
Tonen dat het feest begint,
Zeggen dat het Pinksteren wordt,
Dat de Geest wordt uitgestort.

3. Ik ben met u, alle dagen,

Nu en tot in eeuwigheid!

Van Mijn rijk zult gij gewagen;
Gaat dan heen, gaat wereldwijd;
Als gij valt, zal Ik u dragen.

Ik ben met u voor altijd.

Vul mij met uw Geest,
ik buig voor U.

Vul mij met Uw Geest,
Heer’ Jezus, doe het nu.

Dank U voor Uw Geest,
U bent de Heer’'.

Dank U voor Uw Geest.
'k Wil leven tot Uw eer.

Mensen door die Geest geleid
In elk land, in elke tijd

Oud en jong en groot en klein
Mogen Gods getuigen zijn.



Zingen: Vertel het aan de mensen

Vertel het aan de mensen wie liefde heeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen wie vrede geeft: Jezus!
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft,

Vertel het aan de mensen.

Want iedereen moet weten wie liefde heeft: Jezus!
Want iedereen moet weten wie vrede geeft: Jezus!
Want iedereen moet weten dat Jezus leeft,
ledereen moet weten.

Zingen: Avondzang:7

O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’,

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.

O Geest, zend Uwen troost ons neer.
Drieénig God, U zij al d’ eer!

7. Samenzang: O, Heil'ge Geest Die levend maakt (wijs: Gebed des Heeren,
ritmisch)

O Heil'ge Geest Die levend maakt, Kom, waar ik neerkniel zonder

Hij die door U is aangeraakt, woord.

Waai zuiverend door mijn gemoed, Bidt Gij in mij zoals 't behoort.
Kom louterende met Uw gloed. Vat met Uw kracht mijn zwakheid
Kom troostende, in mijn gemis, aan,

Kom scheppend waar in mij niets is. Wil vormend in mij werken gaan.

O Geest Die rijk zijt uitgestort,
Opdat ik voor U vruchtbaar wordt.

8. Middenbouw

Zingen: Vader maak ons één

Vader, maak ons één, Vader, maak ons één.
Opdat de wereld weet dat U zond Uw Zoon.
Vader, maak ons één.



Declamatie:

Jezus bad (in Johannes 17:20 en 21):

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in
Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij en Ik in
U, dat ook zij in Ons één zijn, opdat de wereld weet dat Gij Mij gezonden hebt.

“En als de dag van het Pinsterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk
bijeen”. Handelingen 2:1

Zingen: Samen in de naam van Jezus

1. Samen in de naam van Jezus 2. Heel de wereld moet het weten
Heffen wij een loflied aan, Dat God niet veranderd is.

Want de Geest spreekt alle talen En Zijn liefde als een lichtstraal

En doet ons elkaar verstaan. Doordringt in de duisternis.

Samen bidden, samen zoeken 't Werk van God is niet te keren,
Naar het plan van onze Heer’. Omdat Hij er over waakt,

Samen zingen en getuigen, En de Geest doorbreekt de grenzen
Samen leven tot Zijn eer. Die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijst de Heer’, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

Mijn Verlosser, Middelaar .

Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.

't Is Uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer’!

Declamatie:
Psalm 67:4 “De volken zullen U, o God loven; De volken altemaal zullen U
loven".



Zingen: Ere zij God aan Vader
Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God de Zoon,

Eer de Heil'ge Geest de Trooster
De Drie-een'ge in Zijn troon
Halleluja

Halleluja

De Drie-een'ge in Zijn troon

9. Orgelspel: Vrede zij U
10. Vertelling: Gods werk gaat door.

11. Samenzang: Psalm 86:5 (ritmisch)
Al de heid'nen door Uw handen
Voortgebracht in alle landen,

Zullen tot U komen, HEER,

Bukken voor Uw aanschijn neer,

En Uw naam ter ere leven.

Gij zijt groot en hoog verheven,;

Gij doet duizend wonderheen;

Gij zijt God, ja Gij alleen.

12. Bovenbouw
Zingen: Gezichten van miljoenen
Ik zie de gezichten voor me van miljoenen mensen,
Dwalend door het leven, als schapen zonder herder.
Niemand heeft hen ooit verteld van hoop op eeuwig leven,
Dat God hen gemaakt heeft en hun leven zin wil geven.
Ook zij moeten het horen, zodat ze niet verloren gaan,
Maar straks ook zullen delen in die toekomst
Als alles vol wordt van Zijn Naam.
Refrein
Want een menigte die niemand tellen kan,
Zal straks staan voor de troon en voor het Lam.
Uit alle volken vrijgekocht, juichen zij, verblijd in God.
Dit is waar het uiteindelijk om zal gaan:
De glorie van Zijn Naam



Maar hoe zouden mensen ooit hun Schepper leren kennen,

Als er niemand is die hen het goede nieuws wil brengen?

Hoe zouden zij delen in Gods plan en Zijn bedoeling,

Als hen niet verteld wordt van het kruis en van verzoening?

Dus ga en wees vrijmoedig, de wereld is in grote nood.

Vertel het evangelie van genade en van de hoop voor wie gelooft.
Refrein

Declamatie: Johannes 14:16-17
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat

Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen;
want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij
ulieden, en zal in u zijn.

Doopformulier over de Heilige Geest

Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest, verzekert ons de
Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot leden
van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben,
namelijk de afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons
leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het
eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen

Zingen: Heer’ Uw licht en Uw liefde schijnen
Heer’, Uw licht en Uw liefde schijnen,

Waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus Licht van de wereld vernieuw ons,
Levend Woord, ja, Uw waarheid bevrijd’ ons.
Schijn in mij, schijn door mij,

Kom, Jezus, kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom, Heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.

Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek Heer’ Uw woord, dat het Licht overwint.



Lord, the light of Your love is shining,

In the midst of the darkness, shining.
Jesus, Light of the world, shine upon us,
Set us free by the truth You now bring us.
Shine on me, shine on me.

Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father’s glory.
Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire.

Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy.
Send forth your word, Lord, and let there be light

14. Sluiting

Alle kinderen zeggen de tekst op

Lukas 14: 23

En de heer zeide tot de dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing
ze in te komen, opdat mijn huis vol worde.

15. Samenzang: Leid mij Heer’

1. Leid mij Heer’, o machtig Heiland, Brood des levens, Brood des hemels,
Door dit leven aan Uw hand. Voed mij dat ik groei naar U.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, Voed mij dat ik groei naar U.

Wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
Vul mij met Uw Geest steeds meer.
Vul mij met Uw Geest steeds meer.

3. Laat door mij Uw levend water,
Vloeien als een klare stroom.

O Heer’ Jezus 't wordt steeds later;
Dat Uw Geest over allen koom'.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige, Machtig Heiland, mijn Verlosser,
Sprekend van U meer en meer. Kom, Heer’ Jezus, in Uw kracht!
Leid mij steeds door Uwe liefde, Kom, Heer’ Jezus, in Uw kracht!

Groeiend naar Uw beeld o Heer’.

Morgenochtend start de school om 9.30 uur.

Het team van de Juliana van Stolbergschool wenst u/jou
een gezegend Pinksterfeest toe!



